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Grote of Sint Vituskerk Naarden  
Zondag 10 augustus 

Vijfde zondag van de zomer “Op reis” 

 

Voorganger: ds. Evert-Jan van Katwijk 
Organist: Dirk Out 

Voorbereiding 

Orgelspel ter voorbereiding: Rhosymedre van R. Vaughan Williams (1872-1958) 

We bereiden ons onder het orgelspel in stilte voor op de dienst. 

Begroeting door de ouderling van dienst. 

De kaarsen worden aangestoken aan de Paaskaars. 

We gaan staan. 

♫ Rond het licht dat leven doet  -  lied 287, strofe 1 en 2  
(t. André Troost, m. Mühlhausen 1662/Halle 1704) 
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2 Rond het boek van zijn verbond 
   noemen wij elkaar bij name, 
   roepen wij met hart en mond 
   levenswoorden: ja en amen – 
   als de kerk van liefde leest 
   is het feest! 

Bemoediging 

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
G: en het werk van zijn handen niet loslaat. 
 

Drempelgebed 
 

V: Wanneer Gij zelf niet bij ons zijt, 
     blijft dit huis leeg 
     en als Gij zelf niet met ons gaat, 
     zijn wij vergeefs bijeen; 
     wanneer Gij zelf ons niet verlicht, 
     weten wij geen raad.  
G: Breng ons dan op onze levensreis waar Gij zijt, 
     tot voor uw lichtend aangezicht en leid ons naar 
     onze bestemming. Maak ons reisgenoten van uw geliefde 
     Zoon, Jezus Messias. 
V: Maak dan uw stem hoorbaar, 
     ons lied waarachtig 
     en ons gebed bezield. 
G: Amen. 
 

♫ lied 287  -  strofe 5 

 
5 Rond het licht dat leven doet 
   groeten wij elkaar met vrede. 
   Paaslicht straal ons tegemoet, 
   zegen wie uw liefde delen, – 
   licht dat dit geheim behoedt: 
   God is goed. 
 

We gaan zitten. 
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Kyriegebed telkens beantwoord met lied 301a 

 

 

 
 

♫ Glorialied: De wereld is van Hem vervuld  -  lied 825, strofe 1 en 5 
(t. Ad den Besten, m. Peter Sohr/Halle 1704) 
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5 Ja, Hij is elk van ons nabij, 
   hoe hemelhoog verheven; 
   in Hem bestaan, bewegen wij, 
   in Hem is heel ons leven. 
   Dat heeft Hij aan het licht gebracht: 
   de mensen zijn van zijn geslacht, 
   voorgoed met Hem verweven. 

DIENST VAN HET WOORD 

V: De Heer zij met U 
G: Ook met U zij de Heer. 

Gebed  
 

Lezing: Psalm 84, afgewisseld met de gezongen psalm 84, strofe 2 en 6) 

1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
   het huis waar Gij uw naam en eer 
   hebt laten wonen bij de mensen. 
   Hoe brand ik van verlangen om 
   te komen in uw heiligdom. 
   Wat zou mijn hart nog liever wensen 
   dan dat het juichend U ontmoet 
   die leven zijt en leven doet. 

♫2 Het heil dat uw altaar omgeeft 

          beschermt en koestert al wat leeft. 
          De mus, de zwaluw vindt een woning. 

Haar jongen zijn in veiligheid. 
Mij is een schuilplaats toebereid 
in het paleis van U, mijn koning. 
Heil hen die toeven aan uw hof 
en steeds zich wijden aan uw lof. 

 
3 Welzalig die uit uw kracht leeft, 
   die naar uw tempel zich begeeft, 
   zijn hart wijst hem de rechte wegen. 
   Zij trekken op van overal 
   en, gaat het door het dorre dal, 
   dan valt op hen een milde regen. 
   Ja, in het hart van de woestijn 
   ontspringt een heldere fontein. 
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4 Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. 
   Hun lied weerklinkt van oord tot oord, 
   tot zij Jeruzalem betreden, 
   waar alle pelgrims binnengaan 
   om voor Gods aangezicht te staan. 
   Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden. 
   Verhoor mij, God van Israël, 
   die alles leidt naar uw bestel. 
 
5 O Here, ons schild van omhoog, 
   zie neder met een gunstig oog 
   op uw gezalfde in uw tempel. 
   Eén dag in uw paleis is meer 
   dan duizend elders. Ik verkeer 
   veel liever nederig aan uw drempel 
   dan dat ik aanzit, hooggeacht 
   waar men den Here God veracht. 

♫6 Want God onze Heer die ons mild 

         bestraalt als zon, beschermt als schild, 
         zal in genade ons verhogen. 
         Zijn hand onthoudt het goede niet 
         aan wie oprecht Hem hulde biedt 
         en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 
         Heer, die het al in handen houdt, 
         welzalig die op U vertrouwt. 

Apostellezing: Handelingen 15, vers 33 t/m 16, vers 15 
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♫ Wie zich door God alleen laat leiden  -  lied 905 
(t. en m. Georg Neumark, vert. Sytze de Vries) 

 

 

 

 

2 Wat is de winst als ik vol zorgen 
   mijn lot met ach en wee beklaag? 
   Vind ik er baat bij elke morgen 
   de dag te zien als nieuwe plaag? 
   Want ons verdriet en onze nood 
   worden door klagen maar vergroot. 

3 Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn 
   en leef uw leven opgewekt. 
   Laat Gods genade u genoeg zijn, 
   die voor u uit zijn sporen trekt. 
   Hij is het zelf die ons voorziet; 
   wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet. 

4 Zing maar en bid, en ga Gods wegen, 
   doe wat uw hand vindt om te doen. 
   Weet dat de hemel zelf u zegent, 
   u brengt naar weiden fris en groen. 
   Wie zich op God alleen verlaat, 
   weet dat Hij altijd met ons gaat. 

Overdenking 

Orgelspel: Orgelimprovisatie 
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DIENST  VAN  HET ANTWOORD 

♫ Neem mijn leven, laat het Heer  -  lied 912, strofe 1, 2, 5 en 6 

(t. Frances Ridley Havergal, vert. C.B. Burger, m. Justin Heinrich Knecht)

 
 
2 Neem mijn handen, maak ze sterk, 
   trouw en vaardig tot uw werk. 
   Maak dat ik mijn voeten zet 
   op de wegen van uw wet. 

 
5 Neem mijn wil en maak hem vrij, 
   dat hij U geheiligd zij. 
   Maak mijn hart tot uwe troon, 
  dat uw heilige Geest er woon’.

 
6 Neem ook mijne liefde, Heer, 
   ’k leg voor U haar schatten neer. 
   Neem mijzelf en voor altijd 
   ben ik aan U toegewijd. 

 

Aandacht voor de inzameling van de gaven 
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Dankgebed en voorbeden, telkens besloten met Veni sancte Spiritus  -  lied 681 
(m. Jacques Berthier) 

 
Vertaling: Kom, heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde. 

 
Stil gebed 
 

Onze Vader 
 

Mededelingen vanuit de gemeente 

• De bloemen 

• Activiteiten in de komende week 
       We gaan staan. 

♫Slotlied: Zou ik niet van harte zingen  -  lied 903, strofe 1, 4 en 5 
(t. Paul Gerhardt, vert. Ad den Besten, m. Johann Schop) 
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4 Wat mijn ogen ooit ontwaarden 
   droeg het merk van Gods beleid; 
   Hij heeft hemel, zee en aarde 
   om mijn bestwil toebereid. 
   Dieren, kruiden uitgelezen, 
   alle vrucht aan struik en boom, 
   bronnen, vissen in de stroom, – 
   overal is ’t goed te wezen. 
   Alle dingen hebben tijd, 
   maar Gods liefde eeuwigheid. 

5 Al mijn zorgen zijn zijn zorgen, 
   en zo slaap ik rustig in, 
   dat ik elke nieuwe morgen 
   opgewekt mijn werk begin. 
   Ach, in angst en in ellende 
   zou ik leven, als ik niet 
   wist, dat God de Heer mij ziet, 
   als ik God, mijn God niet kende. 
   Alle dingen hebben tijd, 
   maar Gods liefde eeuwigheid. 

 

Zegen, met gezongen Amen. 
 

Orgelspel: Preludium in C van J.C. Kellner (1736-1803) 

**************************************************************** 
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Na de dienst is er een kopje koffie, thee of iets fris en de mogelijkheid elkaar te 
begroeten en te ontmoeten. 
 
Collecte 
50 % van de collecte gaat naar Kerk in Actie 2025 - Zending (Cuba)  
 
Cubaanse kerken bieden hoop Cuba  
Cuba zit in een diepe economische crisis. Er is tekort aan voedsel, brandstof en 
elektra. Jongeren en goed opgeleide mensen vertrekken naar het buitenland. 
Ouderen en zieken staan er alleen voor.  
Cubaanse kerken bieden hoop 
Kerk in Actie steunt Cubaanse kerken om pastorale en diaconale hulp te bieden. 
Volwassenen en jongeren kunnen theologisch onderwijs of leiderschapstrainingen 
volgen en praktische vaardigheden leren. Zij geven hoop via bijbelstudies, 
thuiszorg en maaltijden van zelf verbouwd voedsel. Ze ondersteunen ouderen in 
hun dagelijkse strijd om het bestaan. 

25 % voor het eigen kerkenwerk 
25 % voor de eigen diaconie 

 
Diegene die deze week de bloemen wil brengen, gelieve zich te melden bij de 
dienstdoend diaken na afloop van de dienst. 
 
Activiteiten deze week: 
Maandag 11 augustus: Gesprekskring rond Bijbel en leven  
Tijd & locatie: 10.00 uur, Witte Kerk 
 
Donderdag 14 augustus: De Veste-viering  
De dienst wordt geleid door ds. Evert-Jan van Katwijk 
 
 
Volgende week: 
Zondag 17 augustus 
Grote of Sint Vituskerk – 10.15 uur 
Voorganger: Ds. Cor Flobbe 
 
Website: www.pkn-naarden.nl 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/cubaanse-kerken-bieden-hoop/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/cubaanse-kerken-bieden-hoop/
about:blank

